
Orde van Dienst zondag 3 augustus 2025, De Open Hof Oud-Beijerland 
 

Voorganger: mw. Ria Schuitert 
Muziek: Anton van Driel 
==================================================================================== 
Woord van welkom door de ouderling van dienst. 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we Taizé 21, Bless the Lord, my soul 
Bless the Lord, my soul 
And bless God's holy name 
Bless the Lord, my soul 
Who leads me into life 

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is de Naam van de Heer  
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden: ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) : Psalm 100:1 – 4 
1: Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

2: Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 

3: Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 
Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

4: Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed met afwisselend lied 301a (3x) 
1: Kyrie eleison. 

Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

 

We kijken naar een lied getiteld: Breathe   
https://youtu.be/45Z3O2wRLXw?si=J5s2L_r6XorYgzNv  
 

Glorialied: lied 305: 1 – 3 
1: Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2: Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

3: Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften                                                            
 

Schriftlezing; Psalm 23 
 

Zingen: Lied 23c: 1 – 5, Mijn God, mijn herder zorgt voor mij. 
 

https://youtu.be/45Z3O2wRLXw?si=J5s2L_r6XorYgzNv


1: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 

2: Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

 

3: Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

4: Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

 

5: Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.  

 

Schriftlezing:  Johannes 10:1-20 
 

Zingen: lied 939: 1, 2 en 3 
1: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

 

2: U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 

 

3: Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Overdenking:  Welke stem hoor jij? 
 

Luisteren naar: He will hold me fast: https://youtu.be/EASmjIol9EU?si=oca_v86b21OHdmVL  
 

Zingen: lied 653:1, 6 en 7 
1: U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

6: Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 

 

7: O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 

Gebeden, voorbede, stilgebed en Onze Vader 
 

Mededelingen en collecte door de diaken 
1e Stichting De Overbrugging, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied:  Lied 675: 1 en 2   (staande) 
 
 
 

https://youtu.be/EASmjIol9EU?si=oca_v86b21OHdmVL


1: Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2: Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Zegen, hierna zingen we het 3e couplet van lied 415 
3: Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Het licht voor ons uit ….. 
 

Muziek 


